
Met de Museum Plus Bus op  

maandag 8 juli naar het Rijksmuseum  
 

 
 

Maandag 8 juli gaan we met de Museum Plus Bus naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam, een van de bekendste en meest bezochte musea van Nederland. 

Geen wonder met meesterwerken van Vermeer, Rembrandt en vele andere 

Hollandse meesters in huis. Ook het museumgebouw zelf, uit 1885, is al een 

bezoek waard, met de mooie glas in rood ramen en prachtige details.  

De gidsen laten u de mooiste hoogtepunten uit de enorme collectie zien.  

 

Deze reis is vooral bedoeld voor mensen die niet op eigen gelegenheid een 

museum kunnen bezoeken. Er kunnen diverse opvouwbare rolstoelen/rollators 

mee en 2 vaste rolstoelen. Zit je in een rolstoel, dan moet je zelf voor een 

begeleider zorgen.  

 

Het programma is als volgt:  9.00 uur vertrek vanaf Plein 1969 en ca 11.00 uur 

aankomst in Amsterdam. 11.30 uur koffie en lunch in Brasserie Zuiderbad. 

12.30 uur wandelen naar het Rijksmuseum. 12.45 uur aankomst in het 

Rijksmuseum en om 13.00 uur de rondleiding. Vanaf 14.15 uur zelfstandig 

rondkijken en 15.15 uur vertrek uit het Rijksmuseum. Om 15.45 uur vertrekt 

de bus en rond 17.30 uur zijn we weer in Heeswijk-Dinther. 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni bij Toos de Mol, per e-mail jantoos@home.nl 

of telefonisch 06-23470207 met vermelding van uw naam, adres en 

bankrekeningnummer. Ook vermelden of u een rollator of rolstoel 

meeneemt. Kosten voor de lunch € 13,50 wordt zonder tegenbericht 

automatisch van uw rekening afgeschreven. 


